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1- Divali - lichtjesfeest 

Nepal is een overwegend 

hindoeïstisch land waarbij de 

belangrijkste feestdagen in 

oktober en november zijn. Divali 

(ook wel Tihar genoemd) is 

bijvoorbeeld het lichtjesfeest 

waarbij katoenen watten in 

geklaarde boter (ghee) of 

sesamolie worden aangestoken. 

De watten worden traditioneel 5, 

7 of 11 maal gedraaid tot er een 

lont is. Hierbij wordt stilgestaan 

dat het goede in onze gedachten 

en in ons handelen het kwade zal 

overwinnen. Er is dan verering van 

de kraai, de hond, de koe en de 

godin Laxmi, de os, de zussen en 

op de 5de dag worden de broers 

een lang leven toegewenst met 

een tika (rode stip op het 

voorhoofd). De broers eren hun 

zussen met een bloem, geld en 

dit is de enige tijd van het jaar dat 

ze erend met hun hoofd de 

voeten van hun zussen aanraken.    

 

 

 

 

 

Ook in het Self-Sustaining 

Annapurna Children Home werd 

Divali gevierd waarbij de moeders 

en de kinderen elkaar het goede 

wensen en er lekker eten is.  

 

De oudere kinderen hebben 

steeds meer verantwoordelijkheid  

en onze hoofdmoeder Sarada 

(met rode tika-hand) geeft ze 

daarvoor ook alle liefde en 

vertrouwen. Deze feestdagen zijn 

dan ook echt een uiting van 

genegenheid en dankbaarheid. 
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 2- Bamboeproject 

Zoals in de vorige nieuwsbrief 

geschreven is de fondsenwerving 

voor de 24 bamboe stapelbedden 

met jullie hulp rond gekomen! 

Tevens zijn er matrassen, kussens 

en dekens zodat de kinderen 

stevig en warm kunnen slapen.  

 

Ook zijn de 48 studietafels en 

stoelen inmiddels met hulp van 

sponsors in gebruik genomen.  

 

De stoelen en de poten van de 

studietafels zijn volledig van 

bamoe terwijl het blad van de 

studietafels van hout is.   

 

Nadat de kinderen van school 

komen is er natuurlijk eerst thee 

en speeltijd. Maar daarna hebben 

we dagelijks studietijd waarbij de 

oudere kinderen ook toezicht 

houden dat er echt gestudeerd 

wordt. De oudere kinderen helpen 

de jongeren met hun huiswerk. 

Tijdens het huiswerk zijn de 

huismoeders en de oudste 

kinderen aan het koken zodat er 

na de studietijd weer een lekkere 

maaltijd is.  

3- Bamboe eetzaal 

 

Mede met jullie hulp is de nieuwe 

keuken ingericht. Aanvankelijk 

waren er nog problemen met de 

levering van het gasfornuis maar 

dat is nu opgelost.  

 

We zijn trots hoe mooi de  nieuwe 

bamboe eetzaal is geworden. Er is 

ruimte voor alle kinderen om 

rustig te kunnen eten en ook de 

moeders in de open keuken 

hebben ruimte genoeg. 

 

In de Nieuwsflits van juni lazen 

jullie al dat op 29 mei, na 3 jaar 

bouwen, de verhuizing is geweest 

van het Annapurna kinderhuis. 

Een trotse Kira Kay was namens 

Hands with Hands bij de opening. 

We zijn inmiddels weer enkele 

maanden verder en het meeste 

werkt goed. Omdat de regentijd 

dit jaar extra intens en lang was 

zijn er wel problemen geweest 

met de afwatering maar dat lijkt 

momenteel voorbij.  

 

Hartelijke groet en opnieuw dank voor 

alle donaties, steun en belangstelling,   

Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 

 


